
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

28 december   Voorganger: Dr. H. Nobel 

   Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Wit 

Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven 

van sprankelend water, het Licht    

als een stralende dageraad 

 

Welkom en mededelingen 

  

ORDE VAN DIENST 

  

- voorbereiding 

 

Intochtslied LB 500:4,5 

 

Uit uw verborgenheid 

ons zo te na gekomen, 

deelt Gij in onze nacht 

en zaait er nieuwe dromen. 

Zolang het donker duurt, 

de moed ons wordt ontnomen, 

voed ons dan met de hoop 

dat Gij voorgoed zult komen. 

 

Uit uw verborgenheid 

ontsteekt Gij licht op aarde, 

wilt Gij ons warmen met 

de gloed van uw genade. 

Wij delen met elkaar 

het licht, het lied, de zegen. 

Wij zijn uw kandelaar, 

wij gaan het donker tegen. 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 



Lied  LB 500:3 
 

Uit uw verborgenheid 

nu aan de dag getreden, 

hebt Gij uw heil gezocht 

bij mensen hier en heden. 

Zoals Gij kwam om ons 

met vrede te ontmoeten, 

laat het ook vrede zijn 

waarmee wij U begroeten. 
 

Kyrie & Gloria 

beden (afgewisseld met LB 281) 

 

LB 281:1 
 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 

 

 bede 

LB 281:3 

 

Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison! 

 

 bede 

LB 281:5 

 

Dat ieder die zich tot U wendt 

de gloed van uw genade kent. 

Kyrie eleison! 

 

 bede 

LB 281:4 

 

Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrie eleison! 



Glorialied  LB 281:8,9,10 

 

Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 

De schepping zingt zijn vreugde uit: 

Amen. Halleluja! 

 

Het lied van wie zijn voorgegaan 

zet ons vandaag tot zingen aan: 

Amen. Halleluja! 

 

Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan. 

Amen. Halleluja! 

 

Wegwijzing 

  

- het Woord (Schrift en Tafel) 

 

Nodiging 

 

Binnenbrengen gaven   Lied 385:1,2,3,4 

 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

Wij mogen komen eten 

en niemand wordt vergeten. 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 

 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 

Dit brood houdt ons in leven, 

door God is het gegeven. 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 

en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 

 

e tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar wordt de wijn geschonken 

en mondjesmaat gedronken. 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar vinden wij vrede, in overvloed. 



Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 

Hier durven wij te dromen 

dat alles goed zal komen. 

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 

in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 

Lezing   Matt. 2:13-23 

 

Prediking 

 

Lied    Zingenderwijs 4 (melodie LB 910) 

 

Als mensen leren geven 

en delen met elkaar, 

dan vieren wij het leven 

en wordt de vrede waar. 

Als mensen durven dromen 

van het beloofde land, 

dan kan er liefde komen, 

gaan mensen hand in hand. 

 

Als mensen willen nemen 

steeds groter en steeds meer, 

dan worden vrienden vreemden, 

daalt haat op aarde neer. 

Maar als wij leren horen 

naar wat Gods woord ons vroeg, 

dan is voor alle mensen 

de aarde groot genoeg. 

 

Laat onze oren horen, 

laat onze ogen zien: 

het goeds waarvan wij dromen, 

het is er al misschien. 

Als wij aan vrede werken 

met hand en hart en mond, 

dan zul je het gaan merken 

de hele wereld rond. 

 



Lofprijzing (afgesloten met ‘zingen wij U lof toe’) 

 

Lied  LB 405:3 

 

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 

één en al vuur en liefde en majesteit. 

 

Zegening  

 

Vredegroet LB 421 

 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

 

Opwekking (eindigend met de bede ‘Marana-tha’) 

Lied:   Blijvende Nabije’ 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 

Hoor ons zingend bidden, onze stem. 

Leid ons, adem van God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 

Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 

Hoor ons, wees onze God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Draag ons in jouw handen, maak ons één. 

Neem van ons de boosheid en de wraak. 

Maak ons mensen van jou. (3x) 

 

Gemeenschap van brood en beker 

herhalend zingen 

 

To give and to receive are one, are one in truth. 

(Geven en ontvangen zijn één, werkelijk één.) 



 - gebeden en gaven 

 

Geloofsbelijden 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven: Diaconie t.b.v. Voedselbank 

 

Slotlied: LB 418:1,2 

 

God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer. 

 

Zegen (gezongen Amen) 

 

 

 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 
 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 



 

Nieuwsbrief  

 

Omzien naar elkaar 

Dhr. J. Hilberts, Wijkstraat, verblijft voor revalidatie in de Horst, Rondweg 97 

7825 TC Emmen.  

Dhr. A. Guit, Van Ekelenburgstraat, verblijft in de Horst, Rondweg 97, 7825 

TC Emmen.  

Mw. A. de Vries-Rog, Karel Palmstraat, verblijft nog in het 

Scheperziekenhuis, afd. cardiologie. 

 

We bidden voor hen die hier genoemd staan, maar ook voor alle anderen die 

ziek zijn of voor wie op een andere manier het leven moeilijk is. We roepen 

elkaar op om  naar de ander om te zien. Samen de zorgen dragen, verlicht de 

last en gedeelde liefde maakt de weg door het leven minder zwaar. Ik geef een 

couplet van Lied 463 waarin we het licht van het Kerstkind Jezus aanroepen: 

 

Kyrie eleison 

dat Gij U erbarmt, 

onze kille koude 

met uw licht verwarmt! 

 

Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet 

Dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur bent u van harte welkom bij mij in de 

consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij te 

delen of gewoon voor de gezelligheid.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijering 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. W. Dijks-Wilting Schakelpad 

 

Kerkasiel Kampen. 

Zaterdag 10 januari gaan we weer naar Kampen. 

Wij zijn ingeroosterd van 14.00 tot 16.00 uur, deze keer doet ook de Cantorij 

mee. 

Zijn er gemeenteleden die dit een keer willen meemaken, zij kunnen zich dan 

opgeven bij Albert Meijering. 

Heel fijn om deze tijd  samen met gemeenteleden te kunnen invullen. 

 

 

 

 



Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer.  

De collecte is dan bestemd voor de Voedselbank Zuidoost Drenthe. 

Zevenhonderdvijftig huishoudens in Zuidoost Drenthe maken gebruik van de 

Voedselbank. Hoewel de Voedselbank een echte vrijwilligersorganisatie is en 

dus niemand een vergoeding voor zijn of haar werk krijgt, worden er wel de 

nodige kosten gemaakt om een Voedselbank te exploiteren. Denk bijvoorbeeld 

aan de huur van één of meer onderkomens voor opslag en distributie, koel- en 

vriescellen, auto’s voor het vervoer, energiekosten e.a. Al die kosten moeten 

worden bijeengebracht via subsidies, sponsoring, donaties en acties. Elke vorm 

van financiële steun is nodig. 

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

Veiligheid in de Zuiderkerk 

Samen proberen we binnen onze Zuiderkerk een zo veilig mogelijke situatie 

te realiseren. 

Zo houden we dan ook o.a. rekening bij werkzaamheden dat er veilig gewerkt 

kan worden. 

Er is een calamiteitenplan waarin de nodige instructies staan voor de leden van 

de taakgroep beheer ingeval van een calamiteit of ander ernstig incident. 

Belangrijk is ook dat mensen die onwel worden op een juiste wijze worden 

geholpen.  

Daarom willen we graag inventariseren wie van onze gemeente op dit moment 

over een geldig EHBO-diploma beschikken of een BHV-training hebben 

gevolgd en hiervan een geldig certificaat hebben. 

Aan de hand van de opgaven proberen we dan een rooster op te stellen waarbij 

uitgangspunt is dat bij iedere kerkdienst één van deze mensen aanwezig is. 

We vragen u dit voor 1 januari a.s. door te geven aan: 

Dirk Gommer  –  tel. 06 19833878 

Ginus Oostingh – tel. 06 53570349 

Taakgroep Beheer 

 

Zondag 4 januari  

Nieuwjaars bijeenkomst inloop vanaf 9.15 uur. 

10.00 uur gezamenlijke dienst Kerken met Vaart 

Voorganger Mevr. R. Averesch-Dekker 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst  

  Uitgang: Onderhoud gebouwen 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

